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Liturgie zondag 22 mei 2022 – 11.00 uur 
Gastkerk Zuidhorn 

Voorganger: ds. Rina Mulderij 
-o-o-o-o- 

 
Welkom  en mededelingen 
 
Aansteken tafelkaarsen        

We gaan staan  

 
Aanvangspsalm 67: 1 en 2          

  
1   God zij ons gunstig en genadig. 

Hij schenke ons ’t gezegend licht 
dat overvloedig en gestadig 
straalt van zijn heilig aangezicht: 
opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde 
en tot U zich wend’, 
zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen 
van uw heil erkent. 

 
2   De volken zullen U belijden, 

o God, U loven al tezaam! 
De landen zullen zich verblijden 
en juichen over uwe naam. 
Volken zult Gij rechten, / hun geding beslechten 
in gerechtigheid, 
volken op deze aarde, / die uw arm vergaarde, 
die Gij veilig leidt. 
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Stil gebed votum en groet 

Voorganger:   Onze hulp is in de Naam van de Heer. 
Gemeente:   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
Voorganger:  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Gemeente:  EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON. 
Voorganger:  Genade zij u en vrede 
   van God, onze Vader 
   en van Jezus Christus, onze Heer! 
Gemeente:  AMEN  

We gaan zitten 
 

Zingen: Klein Gloria: lied 195            
  

1   Ere zij de Vader en de Zoon 
en de heilige Geest, 
als in den beginne, 
nu en immer 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen. 

 

Verootmoedigingsgebed 
  

De Tien Woorden: eigentijdse versie van de Tien Leefregels 
  

Zingen: Loflied Psalm 66: 1 en 3 
 

1   Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
Gods glorierijke naam ter eer. 
Laat van alom Hem lof ontvangen. 
Geducht zijn uwe daden, Heer. 
Uw tegenstanders, diep gebogen, 
aanvaarden veinzend uw beleid. 
Heel de aarde moet uw naam verhogen, 
psalmzingen uwe majesteit. 
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3   Doe onze God uw loflied horen, 
gij volken, zing alom op aard, 
loof Hem door wie wij zijn herboren, 
die ons voor wankelen heeft bewaard. 
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, 
zoals men erts tot zilver smelt. 
Gij die ons, aan het vuur ontheven, 
gelouterd voor uw ogen stelt. 

  
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
  
Zingen: lied van het licht 

 
Kinderen naar de kindernevendienst  

  
Lezing: Openbaring 21: 10 – 12 en 22 - 27 
 
 10Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar een heel hoge 
berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel 
neerdaalde, bij God vandaan. 11De stad schitterde door Gods 
luister, met een schittering als van een edelsteen, als een 
kristalheldere jaspis. 12Ze had een grote, hoge muur met twaalf 
poorten en bij elke poort stond een engel. Op de poorten waren 
namen geschreven: de namen van de twaalf stammen van Israëls 
zonen.  
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22Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de 
Almachtige, is haar tempel, met het lam. 23De stad heeft het licht 
van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, 
en het lam is haar licht. 24De volken zullen in haar licht leven en 
de koningen op aarde brengen daar hun eerbewijzen. 25De 
poorten zullen overdag nooit gesloten worden, en nacht zal het 
er niet meer zijn. 26De volken zullen er al hun eerbewijzen komen 
brengen. 27Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met 
gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen, 
alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek van het 
lam. 
Zingen: Lied 749: 2 en 3 

 
2   Sion hoort de wachters zingen, 

zij voelt het hart van vreugd opspringen, 
ontwaakt met spoed, staat haastig op. 
Uit de hemel daalt Hij neder, 
in waarheid sterk, in liefde teder: 
haar licht verschijnt, haar ster gaat op. 
Kom Heiland, ’s aardrijks kroon, 
Heer Jezus, ’s Vaders Zoon! 
Zing hosanna, 
kom altemaal 
ter bruiloftszaal, 
waar Hij ons roept aan ’t avondmaal. 

 
3   Laat ons U ter ere zingen 

met allen, die uw troon omringen, 
één koor van mens’ en engelenstem! 
Paarlen zijn der poorten bogen, 
die nederdalen uit de hoge: 
het hemelse Jeruzalem. 
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Geen oog heeft ooit begroet, 
geen hart heeft ooit vermoed 
zulk een vreugde. 
Zo juichen wij 
en roemen blij 
de glorie van uw heerschappij! 

 
Verkondiging. 
  
Zingen: ELB lied 413: 1, 2 en 4  

 
1. Lichtstad met uw paarlen poorten, 

Wond're stad zo hoog gebouwd 
Nimmer heeft men op deez' aarde, 
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
refrein:  Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
               Luist'ren naar zijn liefdestem. 
               Daar geen rouw meer en geen tranen 
               In het nieuw Jeruzalem. 

 
2. Heilig oord vol licht en glorie 

Waar de boom des levens bloeit 
En de stroom van levend water 
Door de gouden godsstad vloeit. 
refrein 

 
4. Wat een vreugde zal dat wezen 
     Straks vereend te zijn met Hem 
     In die stad met paarlen poorten 
     In het nieuw Jeruzalem. 
     refrein 

  



6 

 

Geloofsbelijdenis 
  
Dank- en voorbeden 
  
Informatie over de collecten 
 

  Kinderen komen terug van de nevendienst 

 We gaan staan 

 
 Slotlied: ELB 166  Melodie lied 868: 1 en 2 

 
1   Vader, U loven wij, 

Gij hebt ons lot in uw handen, 
laat dan uw Geest, 
als een oplaaiend vuur in ons branden 
stralende zon, 
 van onze liefde de bron, 
de toekomst ligt in uw handen! 

  
2   Kome wat komt, in uw licht zijn wij veilig geborgen, 

uw zegen draagt ons door dagen van ziekte en zorgen; 
Gij houdt de wacht, 
en ook al dreigt soms de nacht, 
reeds glanst het licht van de morgen 

  
Zegen 
  
 
Zingen:   
 

 


